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Omdat hij Mij zeer bemint
Arie van der Stoep

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent (Psalm 91:14).

God kent je! Hij weet wat er in ons hart is voor Hem. En er spreekt een diepe vreugde uit dit

woord van Hem: ... omdat hij Mij zeer bemint... .

Het is een woord over Jezus, de geliefde Zoon. Hij bemint zijn Vader zeer, is diep met Hem verbonden.

Maar door Jezus heen ziet God óns en ónze liefde voor Hem. En Hij is daarover verrukt. Want zo heeft

Hij ons bedoeld en geschapen. Als mensen die liefhebben. Die daarin op Hem lijken (1). Dat brengt

Hem in beweging.

Daarom zal Hij ons bevrijden, zegt dit vers. Uit de nood waarin we kunnen verkeren. Uit de

eenzaamheid, de vragen en de verlorenheid, waarin we op Hem hopen. We zijn niet alleen!

Daarin is kracht!

Een muur van beschutting zal Hij om ons heen bouwen. Een muur die maakt dat het kwaad ons er niet

onder krijgt (2). Het is er wel, maar het raakt ons niet (3). Een muur van innerlijke, geestelijke vrijheid, die

Hij je daartegenover geeft (4). Om je geloof in Hem (5). Dat geloof is liefde en het heeft een bijzonder

kenmerk.

God zegt: Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Dat is het! Je kent zijn naam! Want je kent

Jezus. Je gelooft in Degene in wie Gods naam zichtbaar wordt! Die naam van redding en verlossing.

Van liefde, vrijheid en vreugde. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zei Jezus (Joh. 14:9).

Dat geloof verbindt je met die reddende en vrijmakende naam van God. ‘En,’ zegt God, ‘omdat je die

naam van Mij ‘kent’ - er deel aan hebt, ermee verbonden bent door je geloof in Jezus - daarom zal Ik je

beschutten en wacht je een  hoopvolle toekomst (6).

Geloof en vertrouwen - dat is de basis voor de omgang met Hem. Dat kennen van zijn naam, dat

geloof en die liefde, maken ons onaantastbaar (7). Daarin is kracht. De bovennatuurlijke kracht van God!

Waarheen Hij je is voorgegaan

Want dit ‘kennen’ is niet zomaar een oppervlakkig, natuurlijk kennen, zoals je mensen ‘wel kent’. Ook

niet een kennen vanuit onze ziel, vanuit onze ervaringen. Dit ‘kennen’ is een diep verbonden-zijn, een

relatie, een één-zijn met Hem. Vanuit ons diepste innerlijk, onze geest. Die kwam in het begin wel uit

God voort (8) en werd daarna dood door de zonde, maar werd opnieuw geboren! Door geloof in Jezus

(9).

En wat God in deze psalm nu zegt, is: ‘Omdat je door geloof in Jezus met mijn naam verbonden bent,

zal Ik je beschutten. Zal mijn hand op jouw leven zijn. Breng Ik je tot je bestemming: Thuis! Dáár waar

Jezus is.’

Dat is daar, waarheen Hij je is voorgegaan (10). Om daar, in het binnenste heiligdom, een eeuwige

verlossing voor je te verwerven. Omdat hij (jij) Mij zeer bemint.



Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:27.

En God schiep de mens naar zijn beeld; ...

    1 Johannes 4:8b, 11.

... God is liefde. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

(2) Psalm 34:7, 20.

Deze ellendige hier riep en de HEER hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HEER.

(3) Psalm 91:7-8.

Al vallen er duizend aan je zijde, en tienduizend aan je rechterhand, tot jou zal het niet genaken (= het

zal niet te dicht bij je komen - AvdS); slechts zul je het met je ogen aanschouwen, ...

(4) Galaten 5:1a.

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.

(5) Johannes 8:31b, 36.

Als jullie in mijn woord blijven (= aan mijn woord vasthouden, erin blijven geloven - AvdS), zijn jullie

echte discipelen van mij en jullie zullen de waarheid verstaan, en de waarheid zal jullie vrijmaken.

Wanneer dan de Zoon jullie vrijgemaakt heeft, zullen jullie werkelijk vrij zijn.

(6) Jeremia 29:11.

... Ik weet, welke gedachten Ik over je koester, luidt het woord van de HEER, gedachten van vrede en niet

van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven.

(7) Psalm 20:2.

Moge de HEER je antwoorden ten dage van de benauwdheid, moge de naam van Jakobs God je

onaantastbaar maken.

(8) Genesis 2:7.

Toen formeerde de HEER God de mens van stof uit de aardbodem en blies (vanuit zijn eigen Geest - AvdS)

de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een (geestelijk - AvdS) levend wezen.

(9) Johannes 3:7, 3, 5.

Verwonder je niet, dat Ik je gezegd heb: Jullie moeten opnieuw geboren worden.

... tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

... tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

(10) Hebreeën 9:11-12.

... Christus ... is door de grotere en meer volmaakte tabernakel ... met zijn eigen bloed eens voor altijd

binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.
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